
Examenbericht 10 – 2025 
 
 
 

Surveilleren is  
‘serious business’! 

 
 
 
 
 
 
 
Vanochtend hebben we het tweede examen op de computer 
gehad: Kunst voor de havoleerlingen. Er zaten vragen over in 
over Jungle Book van Disney. En veel dans. Ik heb er zelf een 
beetje doorheen gebladerd en ik kwam het filmfragment 
hiernaast van een dansscene tegen. Ik vond het op 
‘synchroonzwemmen op het droge’ lijken, maar dat is vast 
niet goed. De leerlingen vonden het over het algemeen een 
prima examen. 
 
De computers kunnen voorlopig weer aan de kant. 

 
 
We kijken ook altijd naar wat leerlingen te eten en te drinken 
meenemen. In mijn beginjaren waren het af en toe hele pakken met 
roze koeken. Tegenwoordig is het vaak fruit. Ik mocht met 
toestemming van een leerling deze foto maken. Deze leerling kreeg 
elke examen-dag zo’n prachtige bak met fruit mee. Mooi, hè? 
 

 
Een ander leerling zei vorige week dat ze ook graag fruit 
meenam naar het examen, maar dat ze soms best last had van 
vliegjes. Daar heb ik het volgende op verzonnen. Ik stel voor dat 
we vliegenmeppers met Huizermaat-logo gaan laten maken (die 
kun je gewoon via internet bestellen) en dat we deze dan 
uitdelen in de gymzaal aan de liefhebbers. Handig om de 
vliegen weg te jagen. En misschien ook handig voor andere 
zaken 😊. 
 



 
Snel door naar de middagzitting …. 
 
De reacties op het biologie-examen voor de mavo 
waren wisselend. Sommige leerlingen vonden de 
vragen niet duidelijk. Anderen vonden het een 
makkelijk examen. Er is geloof ik 
niemand in slaap gevallen. 
 

 
De havoleerlingen vonden het examen 
economie heel erg goed te doen. Veel 
leerlingen waren ruim voor de eindtijd 
klaar. Dat is fijn. Hadden ze lekker ruim de 
tijd om bij het examen-café op school langs te 
gaan. Ik ga er zelf ook vaak even langs. Even 
van de leerlingen horen hoe het examen ging. 
Even wat lekkers pakken. Vragen aan de 
enthousiaste ouders die erbij staan van wie zij de vader of moeder zijn. Nog even wat lekkers pakken. 
En dan slot nog even de docenten vragen of zij het examen al hadden bekeken. Oké, nog één 
kaasstengel en één cherrytomaatje en dan weer terug de gymzaal in. 
 

De vwo-ers maakten het examen Frans. De reacties waren wisselend.  
 
Om de stemming erin te houden, heb ik wat grappige Franse uitdrukkingen 
opgezocht: 
 

 
Of deze:  
 
 
 
Okido. Weer wat geleerd. Er zijn genoeg leerlingen die klaar zijn met hun examens. Nog 
twee middagsessies te gaan. Hou vol iedereen! 
 
Morgen staat het volgende op het 
programma. 
À demain, Gerrie 


