
Examenbericht 4 – 2023

Vanochtend was er het examen geschiedenis

voor de havo en het vwo. Gezellig samen oude

feiten ophalen en analyseren.

De havisten vonden deel 1 van hun examen erg

lastig. Dit deel ging over de 16e en 17e eeuw. Dat

is ook wel erg lang geleden! De vwo’ers vonden

hun geschiedenis examen beter te doen.

Het middagdeel werd beheerst door de exacte vakken.

Voor de mavo was er het examen wiskunde. Het examen

werd lang gevonden door veel leerlingen. De meningen over

het examen liepen erg uiteen. Het ging van ‘goed te doen’ via

‘bij sommige opgaven wist ik echt niet wat ik moest doen’ tot

‘Waarom kegels? Die hebben we bijna nooit.’

Over het examen biologie voor de havo waren de meningen veelal hetzelfde. Het waren

herkenbare typen vragen. Weinig verrassend en prima te doen. Dat is mooi.

Het vwo examen Natuurkunde was voor sommige leerlingen heel moeilijk, voor anderen op

zich wel te doen, maar er waren wel andere contexten dan anders.

De eerste context ging over ‘Langlaufen in klassieke stijl’. Een flitsende sport-vraag… of

niet?! Het was niet alleen ‘lang laufen’, maar ook ‘lang lezen.’ Er waren maar liefst vijf

bladzijden met tekst nodig voor in totaal vier vragen.



Aan het eind van de middag kwam ik op de surveillanten tafel de volgende briefjes tegen:

Een soort WhatsApp, maar dan analoog.

Tot slot het examen-programma voor morgen:

Tot morgen,

Gerrie


